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PERSPECTIEF 
Schrijven in perspectief
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Wat observeer 
je? Wat zie je? 
Wat zie je werkelijk? 
Feitelijk? Vanuit 
welke invalshoek 
kijk je? 

Wat beleef je? 
Wat zijn je 
gevoelens en 
emoties? 

Wat is je 
verhaal? 
Wat is de essentie 
wat vertelt mag 
worden? 

Schrijven biedt Perspectief 
Perspectiefwisselingen  

Eén paddestoel, meerdere perspectieven: vanaf de onderkant, de lucht vanaf 
de bovenkant, in een vergezicht met meerdere paddestoelen en op 
ooghoogte. Staand, liggend, op de knieën, door de knieën. Soms moet je 
inderdaad even moeite doen om hetzelfde net even anders te zien. 
Perspectief is richtinggevend voor wat je ziet, voelt en ervaart, in je werk en 
in je leven.  
 
Schrijven daagt je uit om vanuit verschillende 
perspectieven te kijken. Door van perspectief te 
wisselen krijg je een ander verhaal of verhaallijn. Ook de 
context heeft hierop invloed. Zo geeft de paddestoel zonder  
zijn omgeving toch een heel andere sfeer, en roept iets anders op  
dan met omgeving. 
 
Wat hierbij helpt is in drieluik schrijven. Bijvoorbeeld in een drieluik van 
observatie, beleving en ervaring. Probeer het maar eens, en je zult zien dat 
elke afbeelding aanleiding is tot een ander verhaal.  
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WIL JE OOK DE CREËRENDE KRACHT VAN SCHRIJVEN ERVAREN? 
Kom dan schrijven in een kleine groep van 4 tot 5 personen. Schrijf en vertel je 
eigen verhaal. In het schrijven ontmoet je jezelf. Schrijven ordent, observeert, 
structureert en analyseert. Je gaat als het ware in gesprek met jezelf, je eigen 
gedachten en emoties. Je eigen biografie, je eigen ervaringen, je eigen 
ontmoetingen als bron van inspiratie, schaamteloos eerlijk, of aangevuld met je 
eigen fantasie.  

Wil je ook de creërende kracht van schrijven ervaren? Op 13 oktober 2023 start ik met een nieuwe serie 
Schrijf-Vrij-Dagen. Vijf schrijfochtenden, waarin we aan de hand van diverse schrijfoefeningen, -vormen en 
thema's gaan schrijven in een groep van 4 of 5 deelnemers. Kijk voor meer info op  
https://www.verteljeeigenverhaal.nl/Schrijf-VRIJ-dag/

Schrijven als passie 
In het schrijven heb ik mijn passie 
gevonden. En die deel ik graag. Mijn 
persoonlijke missie is iedereen de 
creërende kracht van het schrijven te 
laten ervaren.  

Schrijven ordent, structureert, observeert, 
analyseert. Door zintuigelijk en schaamteloos 
eerlijk te schrijven ontmoet je jezelf, train je je 
zintuigen en open je de deuren naar meer 
inspiratie en creatie. Je leven en je werk worden 
kleurrijker, en ’t geeft je momenten van rust en 
ruimte, inzicht en overzicht.  
 
Zelf schrijf ik intussen dagelijks en daarmee is 
het een vast onderdeel geworden van mijn 
ochtendritueel. ’s Ochtend start ik met lezen, 
yoga, meditatie en schrijven. Het heeft even 
geduurd, voordat ik mezelf ook de tijd en ruimte 
gunde om dit te doen. En af en toe worstel ik er 
nog mee, omdat het buiten mijn oorspronkelijke  
opvatting van ‘nuttig bezig zijn’ valt. Mijn 
challenge is om een jaar lang elke dag mijn 
ochtendritueel tijd en ruimte te geven. Ik zit op 
dag 348. Als het even kan doe ik mijn ochtend-
start buiten. Het is heerlijk om buiten de dag te 
starten. Een dag zonder ervaar ik intussen als 
een gemis. 

 “Als ik ooit al waardevolle ontdek-
dingen heb gedaan, dan is dat meer te 
danken aan geduldig observeren dan 
aan enig ander talent.”  

Isaac Newton        

Volgens Isaac Newton, Engelse natuurkundige en 
astronoom (1643-1727), nemen we te weinig tijd 
voor rustig observeren: “Als je nieuwsgierig bent, 
gaat er een wereld voor je open”.  
 
Dit kun je ook schrijvend doen. Door te schrijven 
stel je jezelf als het ware steeds weer nieuwe 
vragen. Je wordt opmerkzamer. Je traint je 
zintuigen, je kijkt vanuit meerdere perspectieven.  

En wat zie jij op bovenstaande foto? En vanuit 
welk perspectief?
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